


We doen allerlei dingen om onszelf te beschermen. We sluiten 
verzekeringen af, doen onze autogordel om en letten op wat 
we eten. Toch vergeten we vaak ons kostbaarste bezit: ons 

hart. Volgens de Bijbel is je hart de bron van je leven. Je hart 
niet bewaken is dus vragen om problemen. 

‘Van alles waarover je waakt, waak vooral over je 
hart, het is de bron van je leven’. Spreuken 4:23 

Een mannenontbijt is een goede kans om andere mannen te 
ontmoeten die net zo als jij het proberen goed te doen in hun 

leven maar niet altijd weten hoe. Doe mee aan deze ontmoeting 
en ontdek jouw manier om goed voor je hart te zorgen.
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